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Các nhà lãnh đạo Hội Thánh không hoàn toàn đồng ý với nhau phương cách thể nào và tại sao 
liên quan đến vấn đề quỉ ám Cơ Đốc nhân, nhưng tất cả đồng ý rằng Cơ Đốc nhân có thể bị quỉ 
ám. Do đó, sự đắc thắng việc quỉ ám là một lảnh vực quan trọng trong chiến trận thuộc linh của 
Cơ Đốc nhân chống lại tội lỗi, bản ngã và Sa tan (và ma quỉ). Cuộc tranh biện với khả năng có 
đầy những quan điểm bất đồng thách thức chúng ta suy nghĩ về những cơ hội và tầm mức ảnh 
hưởng của việc Cơ Đốc nhân vị quỉ ám lan rộng đến đâu bao nhiêu 

Christian leaders may not be in total agreement on the how's and why's of demonization of 
Christians, yet they all recognize the fact that Christians could be demonized. Therefore 
overcoming demonization is an essential aspect of Christians' warfare against sin, self, Satan (& 
evil spirits). The controversial debate on the possibility1 and extensiveness2 of demonization of 
Christians is beyond the scope of the present simple study which is just an attempt to provide 
brief instructions for Christians on overcoming demonization. 

 Những vấn đề thực tiễn và lý do của việc Cơ Đốc nhân bị quỉ ám 

Những lời chứng của các con cái Chúa bị thương tổn và các lời tường trình của các vị Mục sư/Cố 
vấn khải đạo, tất cả đều chỉ về một sự kiện là Cơ Đốc nhân có thể bị quỉ ám. Trong bối cảnh của 
Phi luật tân, các Cơ Đốc nhân có thể bị quỉ ám vì những lý do sau đây:   

1. Thờ phượng thần linh, mê tín và vạn vật hữu linh 

Cho phần lớn những người Phi luật tân, kể cả các tín nhân, đều là những người tin theo 
và thờ phượng thần linh, mê tín và vạn vật hữu linh (tin rằng mọi vật đều có linh hồn) Họ 
tin rằng có một thần linh gọi là ‘ông tổ’ hay đấng bảo hộ hay thần hộ mạng’ cho mọi nơi, 
những hiện tượng thiên nhiên và ngay cả nghề nghiệp. Họ đeo bùa trên người, đặt tha6ap 
giá hay bùa ngãi trên xe, dựng bàn thờ trong nhà, viếng thăm các chiêm tinh gia, tìm gặp 
những người xem chỉ tay hay bàn mộng, tìm đến những thầy pháp để chữa bệnh, v.v. . .  
Họ giữ các thói tục mê tín, dị đoan. Người ta dùng nhiều danh từ như ‘Ki tô giáo dân 
gian’ (folk Christianity) hay ‘phân cấp Ki tô giáo’ (split-level Christianity) để gọi đặc 
tính hòa hợp của phong tục tập quán Phi luật tân. Nhưng sự kiện đau buồn là nhiều tín 
hữu người Phi luật tân đã tạo cho mình bị nhạy cảm và dễ bị làm thương tổn do việc tà 
ma ám ảnh.   
  

2. Những mê tín dị đoan thông thường và những cơ hội có thể tham dự cá nhân của tín 
hữu  

Những người không tin Chúa có thể mê tìn dị đoan do những nỗi sợ hãi những thần linh 
không biết đến hay không thấy hoặc đang có mặt đâu đó. Nhưng đối với tín hữu mê tín dị 
đoan là vì thiếu hiểu biết về những vấn đề thần học, không trưởng thành thuộc linh và 



nắm giữ các tín lý không đồng nhất. Thí dụ điển hình, các tín hữu Phi luật tân thường suy 
nghĩ rằng Đức Chúa Trời hình phạt họ vì họ lãng quên thì giờ tĩnh nguyện hay bỏ buổi 
nhóm cầu nguyện khi có tai nạn nào xảy ra trong cuộc sống họ. Trong khi đó thì một số 
khác có quan điểm rằng giữ lễ nghi tôn giáo là bổn phận của Cơ Đốc nhân. Có những tín 
hữu người Phi khác thì có thái độ sùng bái thần tượng đối với quyển Kinh Thánh và họ 
nghĩ là sẽ đi vào giấc ngủ dễ dàng bằng cách ôm quyển Kinh Thánh trên ngực khi bị tà 
linh khiến cho sợ hãi. Trong khi đó thì có những tín hữu Phil luật tân khác khi đối diện 
với nan đề thì kêu lên ‘trong Danh Chúa Giê xu’ như là một ‘công thức thiêng liêng’ hay 
‘câu thần chú’ để xua ma đuổi quỉ.    

Một số tín hữu người Phi có thể có thái độ thờ phượng thần tượng đối với Kinh Thánh và 
tìm thấy đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn bằng cách đặt quyển Kinh Thánh trên ngực của 
mình khi bị những tà linh đe dọa làm cho sợ hãi. Hay một số người khác khi gặp những 
bất trắc hay bức xúc nào đó thì kêu lên”susmariosep” hay “ trong Danh Chúa Giê xu” 
như là một bùa chú thuộc linh hay thần chú đuổi quỷ đối cùng những tà linh.  

Những tín đồ càng sợ hãi Sa tan và ma quỉ là đồng bọn của hắn chừng nào, thì những 
người ấy lại càng dễ bị ma quỉ ám ảnh, bức hại chừng nầy.  

Những tín hữu thường dập tắt Thánh Linh Chúa, thỏa hiệp với tội lỗi hay cố ý chống trả 
lại Đức Chúa Trời thì mở cửa và tạo điều kiện cho tà linh chiếm hữu và chế ngự trong đời 
sống của họ.  

3. Ảnh hưởng của quá khứ 

 Giống như bất cứ những tâm bệnh lý khác có thể truyền đạt từ thế hệ nầy sang thế hệ 
khác thì ảnh hưởng của tà linh cũng có thể xảy ra nữa (Xuất. 20:3-5) Sự kiện ma quỉ ám 
những tín hữu có thể xảy ra vì những liên hệ với tà linh trước khi tin nhận Chúa Giê xu làm 
Cứu Chúa và Chủ cuộc đời như thờ cúng tổ tiên, cha mẹ dâng con cho ma quỉ hay nhờ ma 
quỉ, tà linh chữa bệnh hoặc tham dự vào những sinh hoạt tà thuật như bói khoa, lên đồng, cầu 
hồn, cầu cơ . . .  

Sự Đắc Thắng Thật mà Đấng Christ  
đã chiến thắng dành cho Cơ Đốc nhân  

  
Sự thắng hơn quyền lực tà linh áp đảo không chỉ do một vài chuyên gia hay vài thành viên có ơn 
đuổi quỷ mà thôi. Tất cả Cơ Đốc nhân cần và phải được đắc thắng. Họ cần được nhắc nhở bởi 
những lẽ thật sau đây:  

1. Địa vị của Cơ Đốc nhân trong Đấng Christ.  

Cơ Đốc nhân có thể đắc thắng chiến trận thuộc linh chống lại quyền lực của chốn không 
trung và quyền lực của ma quỉ. Căn bản cho sự cứu rỗi, sự nên thánh và sự chiến thắng 
thuộc linh của Cơ Đốc nhân là sự chết thế đền tội của Đấng Christ và hủy phá quyền lực 
của kẻ thù: tội lỗi, bệnh tật, Sa tan và tà linh, bản ngã và sự chết. Sự cứu chuộc dành cho 



con người là sự cứu chuộc trọn vẹn (thân thể, tâm hồn và tâm linh) và toàn vẹn (quá khứ, 
hiện tại và tương lai).  

2. Sự chu cấp cho Cơ Đốc nhân trong Đấng Christ. 

Cơ Đốc nhân cần biết về sự chu cấp trong Đấng Christ và cần phải được nhắc nhở về sự 
đắc thắng tà linh do năng quyền của sự cầu nguyện (Mác 9:29), Lời của Đức Chúa Trời 
(Ê phê sô 6:17, 18), huyết của Đấng Christ (Khải. 12:11) và năng quyền trong Danh Chúa 
Giê xu (Mác 9:39; Lu ca 9:49). 

3. Lời hứa đắc thắng cho Cơ Đốc nhân  

Không những các môn đệ của Chúa Giê xu đã được ban cho thẩm quyền đuổi ma quỉ (Ma 
thi ơ 10:1; 10:1; Mác 6:7, 12; v.v...), nhưng Cơ D9o61c nhân còn nhận được lời hứa về 
sự đắc thắng thuộc linh trên ma quỉ và tà linh (Mác 16:15-18; 1 Giăng 4:4; Gia cơ 4:9, 
v.v...)  

  

Sự Đắc Thắng Thật của Cơ Đốc nhân  
vượt hơn sự bị quỉ ám. 

  
Địa vị của Cơ Đốc nhân trong Đấng Christ, kèm theo lời hứa và sự chu cấp cho Cơ Đốc nhân là 
căn bản nền tảng cho tín hữu thắng hơn việc bị quỉ ám. Tuy vậy, những lời hứa và sự chu cấp cần 
được tín nhân áp dụng cách hiện thực và nhận thức ngay hôm nay.  

  
1.      Chuẩn bị cho sự đắc thắng của Cơ Đốc nhân  
Tất cả Cơ Đốc nhân cần phải chiến đấu trong trận chiến thuộc linh với sự chuẩn bị thuộc 
linh bằng cách được tái sanh bởi Đức Chúa Trời (1 Giăng 5:1-5, 18), ở trong Dấng Christ 
(Giăng 15); bước đi theo Thánh Linh (Ga la ti 5: 16); xưng nhận mọi tội lỗi (1 Giăng 
1:9), v.v...  

2. Sự đắc thắng cá nhân của Cơ Đốc nhân  

Vì có nhiều nguyên nhân đưa đến việc bị quỉ ám, nên các tín hữu cần tự kiểm điểm chính 
mình cách cẩn thận và khám phá mọi lảnh vực của đời sống mình, như cuộc sống trong 
quá khứ và hiện tại, những ràng buộc với tổ tiên hay những sinh hoạt cá nhân dính dáng 
đến tà linh, v.v... Sự đắc thắng thuộc linh chỉ có thể xảy ra khi một nguời thật tâm ước 
muốn được tự do, tin cậy hoàn toàn vào sự cứu chuộc trọn vẹn và sự giải phóng trong 
Đấng Christ, thành thật xưng mọi tội lỗi, cầu nguyện cách thật lòng cho sự giải thoát khỏi 
quyền lực của Sa tan. Lời cầu nguyện mẫu sau đây về sự xưng tội, sự tuyên bố đoạn tuyệt 
và sự xác chứng đức tin (không phải là một câu thần chú nhưng là một lời cầu nguyện có 
hệ thống):   

“Trong địa vị là con cái của Đức Chúa Trời là người đã được giải thoát khỏi 
quyền lực của sự tối tăm và được dời sang vương quốc của Con yêu dấu của Ngài, 
tôi tuyên bố đoạn tuyệt với tất cả những quyền lực của tà linh từ tổ tiên đã truyền 



lại. Trong địa vị là người đã bị đóng đinh và được sống lại với Đấng Christ và 
hiện nay ngồi cùng Ngài trong mọi nơi trên trời, tôi khước từ mọi điều mà Sa tan 
tìm cách nắm giữ và sở hữu cuộc đời tôi. Tôi tuyên bố cho chính cá nhân mình 
rằng nay tôi thuộc về và cam kết với Cứu Chúa Giê xu cách trọn vẹn và đời đời. 
Tôi thực hiện tất cả những điều nầy trong Danh và Thẩm Quyền của Chúa Giê su 
Christ, Ngài là Cứu Chúa và Chủ cuộc đời tôi. A men.” (Ga la ti 3:13; Ê phê sô 
1:7, 20; Rô ma 6:4, v.v...)     

Các tín hữu sau khi đã được giải thoát khỏi quyền lực trói buộc của tà linh nên từ bỏ tất 
cả mọi hành động tội lỗi và những đồ vật hay hình tượng thuộc về ma quỉ như gian dâm, 
thờ lạy hình tượng, bùa ngãi, v.v... là những nguyên nhân gây nên những nan đề và làm 
cho họ bị thất bại trước khi được giải thoát. Từ đó, họ cần phải bước đi cách gần gũi với 
Đức Chúa Trời, tăng trưởng đời sốn tâm linh và được chăm sóc bởi Hội Thánh của Đấng 
Christ.  

3. Tham gia chiến thắng với các Cơ Đốc nhân khác  

Thân thể của Đấng Christ (Hội Thánh) đã được ban cho thẩm quyền (Ma thi ơ 18:18-20), 
với mọi ân tứ thuộc linh cặp (1 Cô rinh tô 12:9-10), hổ tương trong sự gây dựng và chống 
cự trong chiến trận thuộc linh. Cho nên các tín hữu đầy ơn và mạnh mẽ cần phải giúp đở 
những người bị thương tổn và bị quỉ ám để họ cùng kinh nghiệm được sự đắc thắng trong 
từng giai đoạn của sự giải phóng khỏi quyền lực tối tăm: giai đoạn chuẩn bị, tiến trình 
đuổi quỉ và giai đoạn chăm sóc, nuôi dưỡng sau khi được giải thoát. Sau đây là lời cầu 
nguyện đuổi tà linh mẫu:  

“Trong Danh của Đức Chúa Giê xu Christ là Chúa của chúng ta, và trong quyền năng 
huyết báu của Ngài, tôi buộc mọi linh (tên của người hay nơi chốn) vá truyền lệnh 
cho ngươi phải rời khỏi ....... và đi đến nơi đã định sẵn cho ngươi, không được phép 
làm hại bất cứ ai, ngay bây giờ và không bao giờ quay về được nữa. Trong Danh 
Chúa Giê xu và cho sự vinh hiển Ngài, A men.”  

Kết Luận  
Vượt thắng hơn sự quỉ ám đã được hứa ban và chu cấp bởi Đấng Christ cho mọi tín nhân và Hội 
Thánh của Ngài. Các tín hữu có một sự chọn lựa giữa hai việc là trở nên người đắc thắng hay trở 
thành nạn nhân trong trận chiến thuộc linh cùng ma quỉ. Chúng ta cần phải thường xuyên chuẩn 
bị cho sự chiến thắng, sẵn sàng trong tiến trình đến sự đắc thắng bằng thái độ bình tĩnh (1 Cô 
rinh tô 15:33) tự tin (1 Giăng 4:4) và cẩn trọng (Ê phê sô 6:10tt; 1 Phi e rơ 5:8-9). Dĩ nhiên, cách 
hiệu quả nhất là sự phòng ngừa với sự làm gương mẫu, sự dạy dỗ và sự môn đệ hóa của người 
lảnh đạo cùng với sự canh phòng cẩn thận bằng sự thức canh cầu nguyện của tín hữu đối phó với 
kẻ thù và bước theo Thánh Linh hằng ngày.  

Tác giả viết trong thời gian làm Giáo sư Thỉnh giảng tại Chủng viện Alliance Biblical Seminary, 
Quezon City, Philippines, và đang ở trong  kỳ nghỉ Sa-bát với Chủng viện Canadian Theological 
Seminary, Regina, Sask., Canada. Được đăng lần đầu trong Nguyệt san Alliance Family, 1988 
Winter 8-15, Manila, Philippines: CAMACOP. 



Ghi chú 

1. Phần lớn các tác giả đều đồng ý rằng tín nhân có thể bị ma quỉ hãm hại hay bị quỉ ám 
dưới hiều dạng thức có thể xảy ra và cường độ khác nhau trong sự ám ảnh  hay tà linh 
trói buộc cầm giữ.  

2. Để truyền tin, cần để ý đến vị thế của nhà thần  học Merrill Unger là người trước đây chối 
bỏ việc tín nhân có thể bị quỉ ám (như bị chiếm đóng hay chế ngự) vào nào năm 1952 
nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm của mình trong những ấn phẩm sau (1971:116ff; 
1977:46, 128, 136).  

3. Cho việc thảo luận về quan điểm thần học, bài học Kinh Thánh sâu xa hay những đề nghị 
thực tiễn hơn, xin tham khảo những tài liệu liệt kê bên dưới và sách sẽ dược ấn hành 
trong tương lai của cùng tác giả với nhan đề Cẩm Nang cho Mục Vụ Giải Phóng Tà Linh. 
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Phụ lục 1 – Lời Cầu Nguyện Đoạn Tuyệt Liên Hệ Quá Khứ và Xác Chứng Niềm Tin Mới 

Là con cái của Đức Chúa Trời đã được mua chuộc bởi huyết báu của Cứu Chúa Giê xu Christ. 
Hôm nay, chính giây phút nầy, tôi truyên bố đoạn tuyệt và vô hiệu hóa tất cả những tội lỗi của tổ 
tiên tôi. Là người đã được giãi phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm và chuyển đổi sang vương 
quốc của Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời. Tôi hủy bỏ tất cả những hoạt động của tà linh đang 
làm việc trong tôi mà tổ tiên đã truyền sang tôi. Là người đã đồng hóa trong sụ đóng đinh với 
Chúa Giê xu Christ và được sống lại để bước đi trong đời sống mới, tôi hủy bỏ tất cả mọi sự rủa 
sả có thể áp đặt trên cuộc đời tôi. Tôi tuyên bố với Sa tan và tất cả quyền lực của hắn rằng Đấng 
Christ đã bị rủa sả cho chính tôi khi Ngài bị treo trên cây thập tự. Là người đồng hóa trong sự 
đóng đinh và sống lại với Đấng Christ và hiện nay cùng ngồi với Ngài trên trời, tôi tuyên bố 
đoạn tuyệt với tất cả bất cứ những gì mà Sa tan đòi quyền chiếm ngự và sở hữu cuộc đời tôi. Tôi 
tuyên bố cho chính cá nhân mình rằng nay tôi thuộc về và cam kết với Cứu Chúa Giê xu cách 
trọn vẹn và đời đời. Tôi thực hiện tất cả những điều nầy trong Danh và Thẩm Quyền của Chúa 
Giê su Christ, Ngài là Cứu Chúa và Chủ cuộc đời tôi. A men.” (Ga la ti 3:13; Ê phê sô 1:7, 20; 
Rô ma 6:4, v.v...) 

  

Ký tên_____________________________  

(Họ và Tên)   

Địa Chỉ____________________________  

  

Số điện thoại __________________________  

  

(Không một ai trong chúng ta biết những hoạt động nào của Sa tan có thể truyền từ tổ tiên 
sang người mà chúng ta giúp tư vấn. Do đó, điều tốt nhất cho mỗi con cái của Đức Chúa 
Trời cần cầu nguyện “Lời Cầu Nguyện Đoạn Tuyệt Liên Hệ Quá Khứ và Xác Chứng 
Niềm Tin Mới”. Hãy khuyên người ấy đọc lớn tiếng lời Cầu Nguyện Mẫu với sự chứng 
kiến của các tín hữu khác.) None of us knows what works of Satan may have been passed 
on to the counselee from ancestry.  
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LỜI GIỚI THIỆU  

   
Mục đích cuộc đời của mỗi Cơ Đốc nhân là làm vinh hiển Danh Đức Chúa Trời. The life-goal of 
each Christian is to glorify God. Những mục tiêu của đời sống Cơ Đốc và mục vụ là sống đời 
sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hằng ngày, yêu mến và hầu việc Ngài cùng phục vụ tha nhân cách 
hết lòng. Những kẻ thù nghịch của Cơ Đốc nhân là tội lỗi, bản ngã (“xác thịt” hay con người củ) 
và Sa tan cùng các quỉ sứ của hắn – là những tà linh, ma quỉ. Tiếc thay, nhiều tín hữu đã bị mù 
quáng về chiến trận thuộc linh và bị lừa dối bởi những chiến lược của Sa tan là làm cho lẽ thật bị 
lệch lạc, sai trật một ít về sự hiện diện và quyền lực của hắn (hay của ma quỉ và các tà linh). 
Mặc dầu có nhiều dạng thức về chiến trận thuộc linh, nhưng chủ đích trong 2 bài viết nầy bàn về 
việc bị quỉ ám. Nền tảng hiểu biết căn bản về việc bị quỉ ám (Phần một) và tóm lược hướng dẫn 
làm thế nào để chiến thằng việc bị quỉ ám (phần hai). Sử dụng hững câu hỏi được đặt ra và trả lời 
giúp cho phần trình bày được đơn giản hơn.  
  
  
CÂU HỎI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC: CƠ ĐỐC NHÂN CÓ THỂ BỊ QUỈ ÁM HAY KHÔNG?  
  
Vâng, một tín nhân có thể bị quỉ ám nếu chúng ta hiểu việc “bị quỉ ám” là “một tiến trình and 
trạng thái bị ảnh hưởng, kiểm soát và ngay cả việc dần dần bị xâm nhập hay chiếm hữu bởi một 
tà linh và quyền lực của ma quỉ.”  
Việc ma quỉ ám một tín nhân tùy thuộc vào mức độ và thời gian kéo dài bao lâu. Ngay cả Chúa 
Giê xu đã bị ảnh hưởng bởi ma quỉ quấy rầy và các lâu la của hắn (các tà linh và kể cả những 
người bị quỉ ám) trong những lúc Ngài bị cám dỗ, bức hại và bị đóng đinh trên thập tự.  
  
Có nhiều loại và trạng thái khác nhau liên quan đến vir65c bị ma quỉ ám được trình bày bằng 
biểu đồ dưới đây:  

  
Biểu đồ 1. Những cấp bậc và mức độ hoạt động của Kẻ thù Possible Stages And Intensity 0f 

The Activities Of The Enemy 
  

Hãm hại  Ám ảnh  Cư trú  Chiếm hữu  
Đối cùng cả tín nhân và những người không tin  Trong người không tin 
Ngoại cảnh hay bên ngoài Nội tại hay bên trong 

  
Hãm hại hay áp bức là “tình trạng hay tiến trình bị cám dỗ về phương diện thuộc linh với cảm 
nhận bị đè nặng thể chất và tâm thần” như trong trường hợp một tín nhân bị khuấy động hay 
quấy nhiễu bởi ma quỉ. Những triệu chứng có thể xảy ra như: cảm thấy nặng nề hay bị cản trở 
trong thân thể hay tâm trí, trầm cảm, bị nản lòng, thẩn thờ, uể oải, v.v...  



Ám ảnh Obsession là “tình trạng tinh thần bị quấy nhiễu liên tục với sự suy nghĩ về những tư 
tưởng  bất thường vô lý” như là kết quả của việc bị ma quỉ xâm nhập vào đời sống người tín đồ, 
thúc giục (hay đè nặng tâm trí) người ấy với một số ý tưởng, cảm xúc, hay hành động bất 
thường, vô lý, không lành mạnh. Sau nhiều lần bị ác thần khuấy phá, vua Sau lơ đã bị ám ảnh bởi 
tư tưởng giết Đa vít bởi vì lòng  ông đã tràn ngập sự ghen tức cùng bị sự ganh ghét Đa vít thiêu 
đốt tâm can; mặc dấu trước đó ông đã được xức dầu và được dầy dẫy bởi Thánh Linh để nói tiên 
tri (1 Sa mu ên 10:1, 9-13). 
  
Cư trú Inhabitation là tiến trình bị chiếm đóng tạm thời, tiến đến việc bị ma quỉ hay tà linh cư 
ngụ (Lu ca 13:11 -16; 1 Co rinh tô 5:5).  
  
Chiếm hữu Possession là  “hành động hay trạng thái bị thống trị hay chiếm hữu bởi một quyền 
lực bất thường (như đam mê, thôi thúc hay ý tưởng) hay có những cá tính dị biệt.” Bị ma lực 
chiếm hữu bởi ma quỉ xảy ra giữa vòng những người không tin Chúa là những người chưa dược 
tái sanh và trở thành đối tượng của sự kiểm soát toàn diện của Sa tan trong vương quốc tối tăm.  
Sự kiện tín nhân bị ma quỉ chiếm hữu ví sánh như việc cư ngụ bất hợp pháp của những người ở 
tại các trung tâm định cư của thành phố. Sa tan không có quyền để chiếm hữu trong tấm lòng của 
tín nhân mà cuộc đời của người ấy đã thuộc về Đức Chúa Trời sau khi tin nhận Ngài. Dầu vậy, 
tín nhân ấy đã cố tình bất tuân mạng lệnh và chống nghịch lại cùng Đức Chúa Trời và tiếp tục 
sống trong tội lỗi đã tạo nên cơ sở cho ma quỉ hay tà linh hành xử như “chiếm đóng bất thợp 
pháp” trong đời sống người ấy trong một thời gian.  
  
Đơn cử trường hợp điển hình, việc đầu tiên Giu đa tiếp tục trộm cắp tiền bạc (Giăng 12:6) đã mở 
cửa cho Sa tan bước vào lòng. Điều nầy dần dần đã dẫn đến việc phản bội Chúa Giê xu và tự tử  
(Giăng 13:2, 27). Một ví dụ khác tìm thấy trong Công vụ. 5:2 về A na nia và Sa phi ra. Có những 
trường hợp tương tự xảy ra trong thời gian gần đây giữa vòng các nhà truyền giảng Tin Lành và 
các Mục sư, là những người trước tiên bị chiếm ngự bởi những tình dục bất chính và các hành 
động tội lỗi trong một thời gian dài, dần dà sau đó đi đến tình trạng băng hoại tâm linh và thất 
bại.  

CÂU HỎI CÁ NHÂN: TÔI CÓ THỂ LÀ MỘT  
TRONG NHỮNG CƠ ĐỐC NHÂN BỊ QUỈ ÁM CHĂNG?  

  
Từ khi con người là một cá thể trọn vẹn với chức năng cá biệt ba chiều ( một người toàn diện với 
cá tính gồm cả ba phương diện  thê chất-tâm hồn- tâm linh), sau đâ là những triệu chứng có thể 
xảy ra trong 3 lảnh vực liên hệ với nhau (rút tỉa từ phương pháp qui nạp từ những trường hợp 
trong Thánh Kinh và kinh nghiệm cá nhân trong mục vụ cầu nguyện đuổi quỉ)  

1. Những sự biến đổi về thể chất  
a. Những biến đổi tiêu cực:  

Những biến chứng về sinh lý hay thể xác bị biến dạng như tê liệt, què quặt, 
mù lòa, câm, động kinh, sôi bọt mép, ngã hay bất tỉnh, thay đổi giọng nói và 
cá tính, v.v....  

b. Những biến đổi tích cực:  
Có sức mạnh phi thường và năng lực   

  
2. Những sự biến đổi về tâm lý 



a. Những biến đổi tiêu cực: 
Sơ hãi, bất an, trầm cảm và bất chấp, phản loạn và ý chí yếu đuối, không hòa 
nhã, chống đối và tàn bạo trong thái độ và hành động (có suy nghĩ tự tử), v.v...  

b. Những biến đổi tích cực: 
Có khả năng truyền thông với thế giới thần linh hay có những sức mạnh hay 
kiến thức siêu phàm như có thê xê dịch đồ vật, bói khoa, chữa bệnh bằng 
quyền lực tà linh, v. .v...  

3. Những sự biến đổi về tâm linh 

A Cá nhân:  
Có những tư tưởng phạm thượng, không thể tập trung tâm trí khi đọc Kinh 
Thánh hay những sinh hoạt Cơ Đốc, biến dạng, ganh ghét, sợ Đấng Christ, 
chống cự lại những sự thiêng liêng, có những phản ứng bất thường đối cùng 
Đấng Christ hay Danh của Ngài, không có sự nhận thức thật về tội lỗi, có 
những nghi hoặc về tôn giáo, thiếu sự bình an hay niềm vui trong lòng, mất 
đức tin, thiếu sự tăng trưởng tâm linh hay bày tỏ sự sa sút thuộc linh, không 
thể cầu nguyện, và bất lục tâm linh, v.v...  

b. Những sự biến đổi tập thể:  
Tạo nên những sự chia rẽ giữa vòng tín hữu, làm xáo trộn trong thì giờ thờ 
phượng Chúa, làm cho Hội Thánh chỉa đôi, v.v. . .  

  
CÂU HỎI THỰC TIỄN: TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC  

GIẢI THOÁT KHỎI BỊ MA QUỈ ÁM HAY KHÔNG?  
  
Vâng được, tất cả Cơ Đốc nhân có thể được giải phóng khỏi cả ba trường hợp bị ma quỉ ám: Bị 
ma quỉ ám ảnh, cư ngụ và chiếm hữu.   
  
Không được. Mọi tín hữu không thế nào tránh được tình trạng bị ma quỉ áp bức trong khi chúng 
ta còn sống trên trần thế nầy. No. Christians can never be free from oppression as long as we live 
in this world.  
Phần hướng dẫn làm thế nào được giải phóng khỏi tình trạngt bị quỉ ám đã được trình bày trong 
Phần II.  
The how of being freed from demonization will be discussed in the next issue: Part II – 
Overcoming Demonization.  
  

Kết Luận  
Trong chiến trận thuộc linh chống lại tội lỗi, Sa tan và bản ngã, không một tin nhân nào được 
miễn nhiễm khỏi sự tấn công liên tục không ngừng của kẻ thù, Vì thê, không một ai có thể ngơi 
nghỉ trong việc đề phòng sự tấn công của ma quỉ được.  
 
Xin tất cả Cơ Đốc nhân, hãy coi chừng, hãy cẩn trọng và tỉnh thức cầu nguyện luôn luôn!  
  
Tác giả viết trong thời gian làm Giáo sư Thỉnh giảng tại Chủng viện Alliance Biblical Seminary, 
Quezon City, Philippines, và đang ở trong  kỳ nghỉ Sa-bát với Chủng viện Canadian Theological 



Seminary, Regina, Sask., Canada. Được đăng lần đầu trong Nguyệt san Alliance Family, 1988 
Summer: 6-18, Manila, Philippines: CAMACOP. 
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